
 

Van de dominee  

“Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” 

Johannes 3: 16 

 

Het is volop zomer. We hebben oer-hollands weer: nu eens warm met zon, dan 
weer een fikse regenbui. En de natuur groeit en bloeit. Giethoorn en water horen 
bij elkaar en in de zomer kunnen we daar nog meer van genieten dan anders. Al 
varend, zwemmend, spetterend of drinkend uit een glas komen we de zomer wel 
door. Mensen kunnen niet zonder water. Het is onze eerste levensbehoefte. Aan 
de andere kant kan water ook gevaarlijk zijn. Mensen die wel eens storm over het 
Beulakermeer hebben meegemaakt, kunnen daarover meepraten. We leren onze 
kinderen al vroeg zwemmen, want voor je het weet lig je in het water en kun je 
kopje onder gaan. Vrijwel alle risico’s in het leven willen wij tegenwoordig 
vermijden. Met verzekeringen kopen we risico’s af. Het kost wat, maar dan heb je 
ook wat. Tenminste, als je voldoende geld hebt… Maar bij Jezus   kun je eeuwig 
leven ontvangen, wanneer je met lege handen bij Hem komt. Daar kun je voor 
altijd verzekerd van zijn. “Wie het water drinkt dat Ik hem geeft, zal nooit meer 
dorst hebben. Want het water dat ik hem geeft, zal een bron in hem worden 
waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft.” God heeft zijn Zoon niet naar de 
wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door Hem te 
redden. Jezus heeft gezegd: “Ik verzeker u: er komt een tijd- en die is er al- dat 
mensen de stem van de Zoon van God zullen horen, en wie hem horen, zullen 
leven. Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van 
leven dankzij de Vader”. Hoewel de zomer voor velen het hoogseizoen is, waarin 
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er veel werk verricht moet worden, mogen wij allen ook de rust en de tijd nemen 
om te genieten van de natuur om ons heen. Velen kijken erover heen, zien op 
tegen het werk of zijn verdroogd. Maar de zomer geeft mogelijkheden om te 
ontdekken wie onze Bron en Schepper is. Wij zijn aan elkaar gegeven. De een 
ontdekt het tijdens een trektocht, de ander op de camping of in de boot. Je kunt 
iets voor elkaar betekenen en daar leven we van op.  

Een verkwikkende zomer gewenst,  

ds. A. van Waard-Pieterse 

 

Pastoraat  

Verschillende mensen in onze gemeente zijn ziek, gaan lichamelijk of geestelijk 
achteruit. Dat is zwaar voor henzelf, maar ook voor degenen die rondom hen 
staan. Sommigen zijn onder behandeling, anderen aan de beterende hand. 
Mensen die alleen zijn (komen te staan) kunnen zich eenzaam voelen, zeker nu 
vele activiteiten op een lager pitje staan of en zomerstop kennen. Laten wij deze 
zomer, waarin velen voor kortere of langere tijd weg zijn, blijven omzien naar 
elkaar. Een kaartje of bezoekje doen goed.  

 

Bijbelmeditaties Zonnewiede  

Ook in de zomermaanden gaan de bijbelmeditaties in Zonnewiede gewoon door. 
Dinsdag 9 juli gaat ds. A. van Waard voor. Van 10.30-11.15 uur bent u van harte 
welkom om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar verhalen uit de bijbel. 
We ontmoeten elkaar en staan open voor God. Dinsdag 27 augustus gaat ds. G. 
van Hiele voor. De heer A. Nijmeijer speelt bij de diensten op het keyboard.  

 

Tentdienst 1 september  

Aan het einde van de feestweek in Giethoorn, de dag na de Gondelvaart, is er weer 
een dienst in de feesttent op het parkeerterrein achter de Plus-markt. De dienst 
begint om 10.30 uur. Dit jaar gaat ds. G. van Hiele en verleent het Gieters Popkoor 
haar medewerking. Allen van harte welkom!  

 

Bezoek Classispredikant Overijssel-Flevoland: Ds. Klaas van der Kamp 

Maandag 24 juni heeft ds. Klaas van der Kamp een bezoek gebracht aan onze Gemeente. 
In de middag heeft hij gesproken met onze predikant en s’avonds is hij aangeschoven bij 



onze kerkenraadsvergadering. Door een reorganisatie bij de Classis is het aantal kringen 
teruggebracht en hebben ook de vierjaarlijkse visitaties een andere vorm en inhoud 
gekregen. Niet twee visitatoren die een kort gesprekje hebben met alle groepen en 
commissies van onze gemeente, maar een bezoek van alleen de Classispredikant.  

We hebben diverse onderwerpen besproken, maar het meest belangrijke thema bleek 
toch de bezetting van de kerkenraad. De manier waarop we met elkaar kerk zijn en 
beleven vond hij positief, ook de vele activiteiten die we met een steeds kleiner wordende 
gemeente nog weten te organiseren stemde hem tevreden. Financieel houden ze in de 
Classis de boel ook goed in de gaten. Omdat we de kinderopvang onderdak geven in ons 
Centrum en het feit dat we na een mooie grondruil aanzienlijk meer pacht ontvangen 
maken ze zich over onze financiën de komende jaren geen zorgen.   

De Classis staat op het standpunt dat het kerkelijk bezit zo lang mogelijk moet worden 
gebruikt waar het ook voor bedoeld is. Onderhands verkoop of andere invulling wordt 
niet goedgekeurd. Gelukkig maar, want zo denken wij er ook over.  

Een echt punt van zorg is de bezetting van de kerkenraad. Met 3 diakenen, 3 
kerkrentmeesters, maar met slecht 1 ouderling voldoen we niet meer aan het 
“kerkordelijk minimum”. We missen ook nog een scriba, maar dat vindt men kerkordelijk 
minder van belang. Huiswerk dus om het aantal ouderlingen uit te breiden met minimaal 1 
en bij voorkeur 2 leden.  Hij schetste voorbeelden van omliggende gemeenten waar 
hetzelfde speelt. In feite zijn er 3 scenario’s waar we in terecht kunnen komen.  

- We vinden minimaal 1, maar beter nog 2 ouderlingen die we bijvoorbeeld eerst 
vragen voor 2 jaar ipv 4 en waarmee we vooraf goed afspreken welke taken wel 
en niet ertoe behoren. Wanneer je mag doen waar je zelf goed in bent of plezier 
aan beleefd gaat het je ook veel beter af.  

- Een zachte sanering waarbij de Classis ons gaat helpen in contact te komen met 
een omliggende gemeente die hetzelfde probleem heeft om samen te kijken hoe 
je toch en volwaardige kerkenraad kunt vormen en ook zoveel mogelijk eigen 
gemeente kan blijven. Er is dan geen sprake van een fusie, maar door samen te 
werken kun je wel aan de kerkorde voldoen. Dit scenario roep nog heel veel 
vragen op en de details moeten dan nog uitvoerig worden uitgewerkt.  Het schijnt 
een oplossing te zijn die kan werken.  

- Een koude sanering wat betekent dat de gemeente feitelijk ophoudt te bestaan.  

We zijn van mening dat het 2e en het 3e scenario niet in beeld mag komen, maar dat we 
zelf in staat moeten zijn om de kerkenraad weer voldoende op sterkte te krijgen.  We 
willen een zelfstandig gemeente blijven die in staat is alle functies uit te voeren. Bij 
functies moet je dan denken aan de eredienst, het pastoraat, het diaconaat, de catechese, 
en het bestuur en beleid. 

We zullen ons dus moeten versterken en we weten ook dat het ambt van ouderling best 
wel spannend en onzekerheden met zich mee kan brengen. Wanneer u bereid bent om de 
kerkenraad te versterken gaan we in eerste instantie uit van bv 2 jaar (ipv 4) zullen we het 
takenpakket met elkaar bespreken. Samen komen we daar zeker uit.  



Vr.gr. Tiemen Schra  

 

Preekrooster 

 

 
PVD nieuws  
 
Hierbij onze jarige 80plussers van juli en augustus  
 
10-7 Dhr. P. Patijn;   v/d Gootplantsoen 24 
13-7 Mevr. A. Heite;   Eendrachtsplein 6 
30-7 Mevr. J. Vink;   Ds. J. J. Ketstraat 77 
08-8 Mevr. G. Broer;  Eendrachtsplein 28 
11-8 Mevr. A. de Bruijn;Ds. J. J. Ketstraat 43/12 
 
Namens de PVD wensen we u allen een gezegende verjaardag en een mooie zomer. 

 
Collecte en bloemen 

7 juli  De heer Brouwer, Rouveen; tevens koffiedrinken 
14 juli   Ds. A. van Waard-Pieterse;  

Uitgangscollectie: Binnenlands Diaconaat, preken in gebarentaal   
21 juli     Ds. A. van Waard-Pieterse 

Uitgangscollecte: Kindereiland 
28 juli     Ds. P. Groen, Giethoorn. 

Uitgangscollecte: Ziekenhuispastoraat ISALA 
4 aug  Ds. W. van der Linden, Steenwijk 

Uitgangscollecte: Zending: Christenen in Pakistan.  
11 aug  Ds. Pasterkamp, Urk 
18 aug  Ds. H. Lnde, Hoogeveen 

Uitgangscollecte: Zonnebloem 
25 aug Ds. E. Pot, Roozendaal 

2 juni Diaconie € 35,15en Kerk € 36,85 
Uitgang: Diaconie € 79,85 t.b.v. Steekverband (Hyde Park) 
QR-code: € 10,00; € 5 voor Diaconie en € 5 voor de kerk 
Bloemen: fam. Fix, Zonnewiede 

9 juni   Heilig Avondmaal 
H.A. Collecte € 86,50 t.b.v. nieuwe Avondmaalskleed 
Uitgang: € 66,90; € 33,45 Diaconie en € 33,45 voor de Kerk  
Bloemen: dhr. Gert Schra, Binnenpad  

16 juni  Diaconie: € 33,00 en Kerk € 41,90 
Uitgang: Diaconie € 49,10 t.b.v. Kindereiland  
QR-code: € 35,00; € 17,50 voor de Diaconie en € 17,50 voor de kerk 
Bloemen: dhr. Sander van Buiten, Beulakerweg 

23 juni  Diaconie: € 43,10 en Kerk € 42,10 



 

 

Uitgang Kerk: € 40,30  
Bloemen: dhr. J. Schutrops, Zonnewiede 

30juni  Uitgang: Rode Kruis € 228,50 
Bloemen: fam. Janny en Gradus Petter, Jonenweg 


